
Shalom kleuterschool in Gisenyi 

In Gisenyi was er door de Compassion 
international een adoptieproject opgezet.
Vele kerken waren daarbij betrokken, zo ook 
de EPR. Fulgence Sebuhoro ( destijds onze 
rechterhand) kreeg de leiding.
Voorwaarde was wel dat de EPR een school 
had waar kinderen opgevangen konden 
worden in de vakanties en het weekend.
Dat werd in 2009 het 1e kleuterschoolproject

2014  een 1e klas

   2014 ook de speeltuin is klaar

Nu worden daar een aantal kinderen zelfs de hele 
dag opgevangen. Ze krijgen dan 2 maaltijden.
Zodat ze uitgerust naar huis gaan!

Rainbow School in Ndera

Het is de bedoeling dat in Ndera, een voorstad van 
Kigali, een complete school gebouwd wordt.
Vanaf 2015 waren er plannen om deze droom 
waar te maken. In 2019 kon de bouw beginnen. 
De Wilde Ganzen steunden dit project. 
Helaas kwam Corona ertussen. 
Oktober 2021 begon de school met 2 klassen.

Juni 2022 Einde schooljaar 

Inmiddels is ook fase 2 afgebouwd. 
Er zijn nu 3 klassen + magazijn en bureau

IFUNI steunt in de beginfase van de school 
met 30 kleuterbeurzen. Inmiddels zijn er 75 
leerlingen. Het gaat veelal om arme straatkinderen. 

Men is weer met tontines ( een spaarsysteem) 
begonnen om de ouders bij de school te betrekken!

Hope kleuterschool in Byumba

Dit schooltje startte in 2014.  
Louise Uwimana, een onderwijzeres, werd 
baanloos  toen haar man president van de EPR 
werd. Ouders in Byumba wilden graag een 
betaalbare kleuterschool en men startte in de 
nabijgelegen Nazarener kapel.
Er kwamen al snel veel kinderen.
Toen de buurman naar Kigali verhuisde kon 
men zijn huis en grond kopen. Met hulp van een 
grote sponsor is  het voor een vriendenprijs 
gelukt! Een drankenhandel bood 30 % meer 
maar de buren zagen in dat een kleuterschool 
een meerwaarde had voor de gemeenschap.
Sinds begin 2022 zit men daar  nu. 

Er is meer extra licht 
nodig in de klassen 
( voorheen kamers). 
Transparante dakplaten 
zullen na de regentijd
worden gemonteerd.
Verder komt er nog een  
afdak voor vergaderingen 
met ouders. Speeltoestellen
zijn er al. Deze zijn lokaal gemaakt en worden 
vaak in de kleuren van de vlag geschilderd. 

Zo kan men de komende jaren vooruit!



Op onze groepsreis in 2013 kwamen we dit 
schooltje tegen in Remera. 

Een bewaarschooltje, kinderen met vodden: 
dat gaf aan stichting IFUNI de impuls 
tot de ondersteuning van kleuterscholen
in Rwanda.

Het lukte Stichting IFUNI tot op heden o.a. met 
hulp van de Wilde Ganzen en een grote sponsor 
de lokale initiatieven voor 3 kleuterscholen te 
realiseren.  

Maar alle kleuteronderwijs in Rwanda is 
prive en voor arme ouders niet te betalen. 
Daarom sparen we nu voor beurzen.

Alle kinderen dragen in Rwanda een uniform om 
de gelijkheid te benadrukken.
De school moet ook alle leerlingen een 
twaalfuurtje aanbieden.

Aan de binnenzijde van deze flyer staat een 
beschrijving van 3 Kleuterscholen die 
stichting IFUNI in Rwanda ondersteunt.  
 

We hopen dat er mensen of organisaties zijn,  
die willen helpen met beurzen voor  kinderen 
van wie de ouders het schoolgeld ( circa 100 euro
per jaar, waarvan 40 euro voor het twaalfuurtje) 
niet kunnen betalen.

U kunt uw bijdrage storten op 

NL 67RABO0154174238 
t.n.v. Stichting IFUNI 
Verdistraat 38, 7482TM 
in Haaksbergen

Stichting IFUNI heeft een ANBI registratie
d.w.z. uw gift is aftrekbaar voor de belasting
als een goed doel. RSIN nr. 8214.16.601
Voor verdere info: zie www.stichtingifuni.nl 

Kleuteronderwijs is ook voor arme 
kinderen heel hard nodig. 
Zo beginnen zij hun leven niet met achterstand.  

Daarom zijn er beurzen nodig!
Ook krijgen ze dan op school een goede 
maaltijd. 

Kleuterschool flyer 
van Stichting IFUNI,

 december 2022

Wij hopen blind
op ochtendgloren
Voor ieder kind 
dat wordt geboren

Een vergezicht
op straks, op later
met lucht en licht
en helder water

–  Ivo de Wijs  –

Laat hen niet 
langs de kant 
staan.

http://www.stichtingifuni.nl/

